Jacqueline Duurland, KAD

Houtsnijder Harry Leurink
over de schoonheid van insecten

Beeldhouwen in hout

» Zijn houtsnijwerken voor Natuurmonumenten en zijn metershoge insecten voor

® Staatsbosbeheer, gecreéerd op dode beuken in het Speulderbos, genieten inmiddels
behoorlijk wat bekendheid. Het is inspirerend om te praten met een man die een
lans breekt voor boktorren en pissebedden. Jacqueline Duurland in gesprek met
houtsnijder Harry Leurink.
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Ma succesvolle studiejaren aan de kunstacademie in Den
Bosch, ging Harry Leurink na jaren als muzikant werkzaam te
Zijn geweest, aan de slag als bosarbeider en later als boswach-
ter. Hij werkte voor Matuurmonumenten &n genoot er met volle
teugen van om in de natuur te werken. Al het leven in het bos
inspireerde hem tof houtsnipden, Zijn eerste werk in opdracht
maakte hij voor Matuurmonumenten: “In een libellengebied
maakte ik een bankje in de vorm van een libelle en later allerlei
monumenten en zonnewijzers.” Er is een boekje in de maak
waarin een route is uitgestippeld met de reuze-insecten.
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Harry Leurink: “Zo'n 4 & 5 jaar geleden ben 1k met de insecten
houtsnijwerken begonnen. Insecten zijn fascinerende, mooie
beesten, die je eigenlijk 2ou moeten bewonderen. In Nederland
leven wel zo'n 20.000 soorten insecten, maar voor Zover ze er
geen last van hebben, zijn mensen er nauwelijks in geinteres-
seerd, De insecten vormen in het dierenrijk “de grote onbekenden’ omdat ze in een micro-wereld leven.

En onbekend betekent eng. Pas als je de schaal zou vergroten, zien we met wie we eigenlijk te maken hebben.

Insecten worden als een vijand gezien, als iets dat overwonnen moet worden, een plaag. Die zienswijze zit ook in onze cultuur.
In het Christendom stelt God de mensen boven de natuur en insecten
komen alleen in de Bijbel voor als plagen (bijvoorbeeld sprinkhanen).
Matuurlijk kunnen insecten echte plaagdieren zijn, denk maar aan
een wespennest of aan zilvervisjes. Maar we zouden ook cog moeten
hebben voor de schoonheid van micro-dieren, Als j& naar pissebed-
den kijkt, 15 de reactie meestal esn gl en een witroep als 'gadver-
damme', maar we hebben het hier over een heel bijzondere kreeft:
een kleine landkreaft, met ean vorm waar miljoanen jaren evolutie
overheen gegaan zijn, met als resultaat pure perfectie.”

Harry Leurink met recent hovlsnijwerk
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Kan Harry met zijn oog voor de schoonheid van insecten deze ook
zien als plaagdieren? "Jazeker! Om thuis in Dieren ruimte {t& maken
voor een werkplaats bij huis, moesten er twee beuken worden omge-
zaagd. Eén omgezaagde boom viel op een gat in de grond, waar een
wespennest bleek te zitten. De man met de kettingzaag werd door
wespen aangevallen en Bosan Ongediertebestrijding uit Elst moest
erbi) worden geroepen om het wespennest weg te halen. Maar ik vind
dat mensen soms wel te snel bang 2ijn voor ‘plaagdieren’, Als ze
boktorren vit brandhout zien kruipen dat ze uit het bos meegenomen
hebben, hoaven ze niet bang te zijn dat deze boktorren de balken uit
hun huis gaan oppeuzelen. De gevaarlijke boktorren die dit wel doen,
zijn excten uit Zwid-Europa die van droog, oud hout houden en die
van huis naar huis en van balk naar balk gaan.” v
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‘Insectenbomen’ in het Spaulderbos

Of het hout nu wil of niet

Harry: “Tijdens mijn opleiding ben ik als bealdhouwer aan het werk geweest met steen, maar beeldhouwer zijn brengt een dure
infrastructuur met zich mee: takelsystemen, zagen enz. Hout is hanteerbaar en het is op een natuurlijke wijze, door zo in de na-
tuur bezig te zijn, mijn materiaal geworden. Maar ik ben zeker geen bomenknuffelaar! |k ga niet met het hout mee, maar haal het
onderwerp uit het hout, of het hout nu wil of niet,

Een nadeel van hout is dat er een braderielucht omheen hangt: je loopt het gevaar dat een houtsnipwerk als kunstwerk minder
serieus genomen wordt dan bijvoorbeeld sen bronzen of stenen beeld.”

Alle kunst valt urt elkaar

Het Speulderbos staat hoog genoteerd in de toptien van mooiste bossen in Nederland. In dit ‘wilde woud' kun je ronddwalen
alsof het een echt oerwoud is. De natuur mag hier haar gang gaan. Glanzende sparren, knoestige, groenbemoste eiken, varens en
halfvergane stammen Zorgen voor éen bijzondere sfeer, In twaalf meter hoge dode beuken, maakte Harry Leurink in opdracht van
staatsbosbeheer met allerlei slijp- en schuurmachines metershoge beelden van insecten.

I= hett geen gek idee dat z0'n kunstwerk in een dode boom over pakweg 10 jaar it elkaar zal vallen? Harry: “Alle kunst valt
uiteindelijk wit elkaar. Schilderijen vergaan, marmeren of stenen beelden ook, al duurt dit wat langer. Tijd is een relatief begrip.
10 jaar lijkt kort, 1000 jaar lijkt lang, maar dat is alleen uit ons perspectief. Datzelfde perspectief dat aan insecten voorbijgaat
omdat 2e 2o klein zijn. Want net als tijd is ook ruimte relatief,

Een sculptuur in een beukenboom blijft 10 jaar bestaan, in een eikenboom 20 of 30 jaar. Maar het verweringsproces van hout
noem ik geen varval maar ontwikkeling: hoe ouder, hoe mooier het wordt.”

Als het leven zelt

Momenteel maakt Harry voor particulieren en bedrijven diverse monumenten, beelden en versieringen aan gebouwen en brugge-
tjes. En grafmonumenten.

“Ik heb geen favoriet werk: alles heeft z'n eigen tijd en ontwikkeling en is even belangrijk. Waar ik het laatste mee bezig ben,

15 mijn favoriet. En ik ben meestal met zo'n 6 & 7 dingen tegelijk bezig. Vergelijk het met een boerderij: er is altijd wel werk:
gereadschap onderhouden, netwerken, enz. Momenteel ben ik veel bezig met ronde, Matisse-achtige vormen. De vormen, bijvoor-
beeld de segmenten met poten van duizendpoten, lopen in elkaar over als in een rad {eeuwige wederkeer), Als het leven zelf,”
Eén van zijn specialiteiten is het maken van grafmonumenten. “Vergankelijkheid hoort bij de natuur, "t komt en "t gaat en de
dood is iets normaals. Maar soms worden mensen in de bloei van hun leven weggerukt, bijvoorbeeld door een ongeluk. En dan
volstaat het niet om de "normale’ procedures te volgen. Heel vaak word ik dan gevraagd om een monument te maken van hout. In
de creatie van iets dat met zorg en langzaam, met de hand gemaakt wordt, schuilt iets van respect en troost.”
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